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Lezing: Martin van der Weerden, D’r Kuëb va Heële  

Wanneer: donderdag 13 november 2025 om 19:30 uur 

Locatie: Gemeenschapshuis Caumerbron Heerlerbaan 

 

 
 
D’R KUËB VA HEËLE; MYTHE EN WERKELIJKHEID  

Lezing door Martin van der Weerden  

 

In samenwerking met de Koninklijke Harmonie Heerlen nodigen wij de leden van het 

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) en alle overige belangstellenden 

uit voor deze lezing.  

 

Mathieu Kessels Mathieu Kessels, 

geboren op 1 maart 1858 te Heerlen, was 

muzikant, dirigent, componist, uitgever en 

muziekfabrikant. Op 15-jarige leeftijd 

werd hij dirigent van Harmonie St. 

Caecilia Heerlen (nu Koninklijke 

Harmonie Heerlen 1833). Zijn “Slag bij 

Waterloo” is door vele 

muziekgezelschappen in het verleden 

uitgevoerd. Naast zijn muziekleven had 

hij ook nog genoeg creativiteit om 

verhalen te schrijven. Hij schreef in 1883 

een ludiek verhaal over een markante 

strijder van het keizerlijke leger van 

Napoleon: “Der Koehp va Hehle ee 

Hehlisj Vertelsel” Hij voert hierin een 

snoevende held ten tonele, “Der Koehp”, 

een echte Winkbuul, een van de 

markantste strijders in het leger van Napoleon. Dat inmiddels het Heerlens dialect veranderd is 

en ook anders gespeld wordt, mag de pret niet drukken.  

 



Mythe en historische ondergrond  

Sinds 1971 prijkt d’r Kuëb als een fraai drie meter 

hoog brons standbeeld op het Pancratiusplein-Noord 

bij de Schelmentoren. Het beeld is door kunstenares 

Vera van Hasselt vervaardigd, en het is haar gelukt 

om d’r Kuëb dynamisch en zwaaiend met zijn 

geweerkolf weer te geven, precies zoals hij in het 

verhaal van Mathieu Kessels is beschreven.  

 

De mythe rond “d’r Kuëb” is onderdeel geworden 

van het regionale erfgoed. Een historische toelichting 

kan de waarde hiervan alleen maar versterken. 

Tijdens deze lezing zullen Zuid-Limburg in de Franse 

Tijd, de omzwervingen van het leger van Napoleon 

en de Slag bij Waterloo de revue passeren. De 

taalkundige invalshoek zal ook te volgen zijn voor 

diegenen die het Heerlens dialect niet meester zijn. 
 
 

 

Namens de Koninklijke Harmonie Heerlen en het 

LGOG Kring Parkstad heten wij u van harte 

welkom! 

 
AANMELDING  

Aanmelding vinden wij prettig  

via mwvdweerden@ziggo.nl o.v.v. Kueb.  

De toegang is gratis  

 

 


