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Excursie:   “In de voetsporen van Maarten Luther, Hildegard von Bingen en Karel 
de Grote”  

   Naar Worms, Bingen en Ingelheim aan de Midden-Rijn (D)  

Wanneer:   Zaterdag 30 mei en zondag 31 mei 2026  

Opstapplaatsen: 8.00 uur Geleen en 8.30 uur Heerlen 

 

 

 

Aan de leden van de kringen De Westelijke Mijnstreek, Parkstad Limburg en overige 

belangstellenden 

 

 
Graag nodigen wij U uit voor deze tweedaagse excursie, op zoek naar drie iconen uit de Europese 
geschiedenis.  
Let op: tijdig aanmelden uiterlijk 10 maart vanwege hotelreservering! 
 
 
De Rijksdag te Worms in 1521; Luther kan niet anders!   

 

 



1521: de Christelijke wereld scheurt uiteen in Katholieken en Protestanten 

De Duitse monnik Maarten Luther werd vanaf 1517 de belangrijkste criticus van de machtige 

katholieke kerk. Er was nogal wat mis in die organisatie: machtsmisbruik, zelfverrijking en het 

vervolgen van andersdenkenden. Met zijn kritiek op de aflatenhandel wilde Luther discussie 

uitlokken. Hij werd echter aangeklaagd en moest zich verantwoorden bij de hoogste politieke 

machthebbers in het Duitse Rijk, de Rijksdag van Worms. Hier bleek de tegenstelling 

onoverbrugbaar en de scheuring van de christelijke kerk een feit. Protestantse kerken ontstonden, 

eerst de Lutheranen en later onder andere de Calvinisten. Een langdurige periode van 

godsdienstoorlogen begon.  

 

Worms heeft vele eeuwen lang een vooraanstaande rol gespeeld in de Europese geschiedenis. Al 

voor het begin van onze jaartelling was hier een Keltische nederzetting. Samen met Trier werd het 

in de Romeinse tijd de oudste stad van Duitsland. Als bisschopsstad heeft het in de Middeleeuwen 

naast de keizerstad Aken altijd een speciale status behouden. Vanwege de plaats in de 

Siegfriedsage wordt het ook wel Nibelungenstad genoemd. Een andere benaming is Klein 

Jerusalem am Rhein vanwege de belangrijke Joodse gemeenschap alhier. Veel hiervan is 

behouden gebleven, waaronder de synagoge, het badhuis (mikwe) en het oude Joodse kerkhof 

Heiliger Sand.  

Hildegard von Bingen; een uitzonderlijke vrouw in een mannenwereld  

Hildegard (1098 –1179) was een Benedictijnse abdis die na negen eeuwen nog steeds tot de 

verbeelding spreekt. Zij was onder meer actief op het gebied van religie, kosmologie, mystiek, 

filosofie, compositie en muziekbeoefening, poëzie, plantkunde en taalkunde. Ondanks tegenstand 

wist zij als vrouw overeind te blijven in een mannenwereld. Haar invloed ging tot aan het 

keizerlijke en pauselijke hof. Het door haar gestichte klooster Rupertsberg in Bingen werd tijdens 

de Dertigjarige Oorlog door de Zweden verwoest, maar delen zijn nog steeds te bewonderen.  

                       



  

De Kaiserpfalts te Ingelheim  

Vanaf Karel de Grote is het eeuwenlang de gewoonte geweest van de Duitse keizers om 

rondreizend van palts (versterkt paleis) naar palts te reizen om voeling te houden met de diverse 

regio’s van het uitgestrekte rijk. Vanaf de Merovingische tijd lag Ingelheim centraal in het 

Frankenland. Eeuwenlang werden hier belangrijke politieke conferenties, kerkelijke synoden en 

rechtbanken gehouden. Het bekende Middeleeuwse verhaal “Karel ende Elegast” speelt in 

Ingelheim. Delen van de Kaiserpfalts staan nog overeind.  

Johanna von Ingelheim zou in 855 als enige vrouw ooit paus geworden zijn. Van dit verhaal is 

niets onomstotelijk bewezen. Zo’n 1000 jaar later verbracht Eduard Douwes Dekker, beter bekend 

als Multatuli, de schrijver van de Max Havelaar, hier zijn laatste jaren. Verschillende 

beroemdheden bezochten hem hier, waaronder Frederik van Eeden en Ferdinand Domela 

Nieuwenhuis.  

 



Programma  
Zaterdag 30 mei 
08.00 uur vertrek in Geleen vanaf het parkeerterrein gelegen aan een zijweg van de Jos Kleynenlaan. 
Komende van de Rijksweg, direct na het tankstation de toegangsweg rechts inrijden; na 100 meter 
ligt het grote parkeerterrein.   
08.30 uur vertrek in Heerlen: Parkeerplaats hoek Heerlerbaan en Doctor Clemens Meulemanstraat  
11.30 uur aankomst in Bingen. “Mittagessen: eine kräftige Suppe mit Dinkelbrot und ein Glas 
Wein“ in de kloosterkelder. Aansluitend uitleg over Hildegard von Bingen tijdens een wandeling 
langs de restanten van haar klooster en de vlak bij gelegen Hildegard und Rupertuskirche, waar een 
vijftal glas-in-lood ramen het leven van Hildgard laten zien.  
14.30 uur met de bus naar ons hotel in Worms aan de rand van de historische binnenstad. 
17.00 uur rondgang door het oude Worms in twee groepen. Thema: Luther en de Rijksdag van 1521.  
19.30 uur Samen dineren in ons hotel.  
Zondag 31 mei 
09.30 uur Koffers naar de bus brengen.  
10.00 uur Rondleiding in twee groepen langs de bijzondere Joodse geschiedenis in Worms; 
UNESCO-erfgoed. Aansluitend middagpauze in Worms. Lunch op eigen gelegenheid.  
13.30 uur Vertrek van de bus naar Ingelheim.  
14.30 uur Rondleiding door de voormalige Kaiserpfalz en bezoek aan het Museum bei der 
Kaiserpfalz in drie groepen. Delen van deze rondleiding zijn minder geschikt voor mensen die slecht 
ter been zijn, vanwege de vele oneffenheden.  
17.00 uur Vertrek naar Geleen/Heerlen.  
20.00 uur Aankomst Heerlen  
20.30 uur Aankomst Geleen  
 
Kosten en aanmelding  
Wij dineren, overnachten en ontbijten in het Dormero Hotel Worms ****, Prinz-Carl-Anlage 10. 
Informatie over de menukeuze voor het diner ontvangt u na inschrijving.  
Bij gebruik van een tweepersoonskamers vragen wij voor leden €260,- en voor niet leden €290,- 
per persoon. Bij gebruik van een éénpersoonskamer kost deelname voor leden €299,- en voor niet 
leden €329,-.  
In de prijs zijn begrepen: kosten bus, fooi chauffeur, lunch in Bingen, diner, overnachting en ontbijt 
in Worms, Duitstalige rondleidingen in Bingen, Worms en Ingelheim, entree museum Ingelheim.  
Lunch op zondag is voor eigen rekening. U dient zelf voor verzekering tijdens de reis te zorgen. De 
aanmelding geschiedt per email aan info@lgog.nl  en is definitief wanneer het verschuldigde bedrag 
is overgemaakt op bankrekening NL13 INGB 0001 0378 80  t.n.v. LGOG onder vermelding van 
“Excursie Worms”, de gewenste opstapplaats en een- of tweepersoonskamer. Het is eveneens van 
belang bij uw aanmelding het 06 nummer te vermelden waarop U bereikbaar bent en uw 
geboortedatum vanwege de hotelreservering.  
Aanmelding uiterlijk 10 maart. Deze tijdige aanmelding is nodig vanwege de hotelreservering. 
Mocht uw inschrijving binnenkomen wanneer de bus is volgeboekt, dan ontvangt u daarvan meteen 
bericht en wordt uw geld teruggestort. Bij afmelding waarvoor geen vervanging gevonden wordt, 
kan helaas geen terugbetaling plaatsvinden. Afmelding dient te geschieden bij info@lgog.nl .  
 
Namens beide besturen, met vriendelijke groet, 
Martin van der Weerden, 06-15894406  
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